Gelukkig Nieuwjaar!

We kennen de vierpas vooral als bouwkundig detail uit
de gotiek, als onderdeel van de invulling van de spitsbo-
gen, zoals ook in onze Koorkerk. Maar soms kom je iets
tegen wat er op lijkt, maar dan zonder dat passer en lini-
aal van een architect er aan te pas gekomen zijn - zoals
dit reliéf dat we vonden op een doopvont in een kerkje
ergens middenin Jutland.

Een beetje primitief? Misschien gewoon een klavertje-
vier, voorbode van geluk bij ontluikend jong leven? Het
moet een heidens karwei geweest zijn om zo'n doopvont
uit één massief blok graniet te hakken. Maar het was de moeite waard: Het overleefde wel-
licht eeuwen voordat het hier bij ons terecht kwam als geluk-wens aan het begin van een
nieuw jaar. Wim Wattel

Van de kerkenraad

In januari 2021 zijn wij aangetreden als overgangskerkenraad voor een half jaar en in juni
hebben we voor nog een half jaar bijgetekend. Marica, Ria en Hugo treden af, Simone en
Luuk blijven aan.

Inmiddels heeft u bericht gekregen of krijgt u het binnenkort over wie wij kandidaat stellen
voor de ontstane vacatures.

Tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar. We begonnen enthousiast aan wat wij zagen
als ons belangrijkste doel: het terugbrengen van het vertrouwen en de rust in de Koorkerk-
gemeenschap. Of wij daarin geslaagd zijn, is aan u om te beoordelen. Wij hebben er als
team in ieder geval met veel plezier aan gewerkt, daarbij met raad en daad bijgestaan door
onze consulent, Dick Steenks. We hebben ons altijd erg gesteund gevoeld door de grote be-
trokkenheid van velen van u met onze Koorkerkgemeenschap en door uw bereidheid om
allerlei taken voor die gemeenschap op te pakken en uit te voeren. Zo hebben bijvoorbeeld
de activiteiten van het Bouwteam, de kringen van ds. Joep de Valk en het initiatief van de
boekenmarkt veel bijgedragen aan versterking van het gemeenschapsgevoel.

Dankzij het werk van de Werkgroep structuur kunt u binnenkort uw mening geven over
een unaniem voorstel van kerkenraad, bestuur VVHM en bestuur RGMZ voor een toekomst-
bestendige organisatiestructuur. Binnenkort zal ook aan u gepresenteerd worden het toe-
komstperspectief voor onze Koorkerkgemeenschap dat is opgesteld door ds. Wim Jansen,
ds. Dea Spierings en pastor Wim van Goch. Naar onze mening kan dat ook dienen als pro-
fiel van onze geloofsgemeenschap, waar een nieuwe vaste predikant mee aan de slag kan
gaan.

Ook al bespeuren wij nog steeds pijn en verdriet over de gebeurtenissen van 2020, wij ho-
pen dat u met ons vooruit kunt en wilt kijken.

Bij deze willen wij graag iedereen bedanken met wie wij het afgelopen jaar hebben samen-
gewerkt en die ons heeft geholpen, geadviseerd en gesteund.

Zelf hebben wij het als een positief jaar ervaren, dat onze eigen betrokkenheid met en
waardering voor de Koorkerkgemeenschap heeft vergroot.

De kerkenraad,
Hugo, Luuk, Marica, Ria en Simone



Standpunt inzake het voornemen tot ontvlechting van de Protes-
tantse Gemeente Middelburg

Bij de gemeenteavond van 10 november jl. hebben wij u geinformeerd over het
voornemen van de Nieuwe Kerk (wijk)gemeente om de PGM te ontvlechten en te splitsen
in drie zelfstandige PKN-gemeenten, te weten de Nieuwe Kerk Gemeente, de Ontmoeting
en de Koorkerk Gemeente.

Onlangs hebben de kerkenraad en het bestuur van de VVHM een gezamenlijk standpunt
over dit voornemen vastgesteld. Samengevat luidt dit standpunt:

Sinds 1955 bestaat er een grote verbondenheid van veel van onze leden met de Nieuwe
Kerk Gemeente. In diaconaal verband wordt er nauw samengewerkt en ook in het overleg
met het rijk over de Abdijkerken zijn er gezamenlijke belangen. Voorts twijfelen wij aan
de toekomstbestendigheid op termijn van een zelfstandige Koorkerk Gemeente. Gelet
hierop vinden wij splitsing van de PGM en vorming van een zelfstandige Koorkerk Ge-
meente niet in ons belang.

Onze voorkeur gaat uit naar een open dialoog met de Nieuwe Kerk Gemeente om samen
te zoeken naar mogelijkheden om elkaar te versterken in plaats van het voeren van in-
gewikkelde en tijdrovende discussies over juridische en vermogensrechtelijke vragen,
zoals we dat het afgelopen jaar hebben gedaan.

De tot nu toe door met name de Nieuwe Kerk Gemeente aangevoerde argumenten om
over te gaan tot ontvlechting van de AK van de PGM hebben ons niet kunnen overtuigen
van de wenselijkheid daarvan. Wij hebben begrip voor de bezwaren van de Nieuwe Kerk
Gemeente tegen de ingewikkelde bestuursstructuur van de PGM, maar deze structuur
kan ons inziens sterk vereenvoudigd worden door afsplitsing van de Ontmoeting en door
herziening van de Plaatselijke regeling van de PGM. Hierdoor kan een volledig uit elkaar
gaan van Protestants Middelburg worden voorkomen.

Omdat we nu niet bij elkaar kunnen komen, hebben wij dit standpunt per mail aan u ge-
stuurd met verzoek om commentaar.

Uw commentaar zullen wij betrekken bij de komende discussies in PGM-verband over de
eventuele splitsing van de PGM.

Namens de kerkenraad, Hugo Schorer, Namens de VVHM, Johan Klumpenaar

Bericht van de Bloemendienst Koorkerk

ledere zondag staat er op de avondmaalstafel een mooi boeket, verzorgd door één van
de 10“Bloemendames” die binnen een rooster de bloemen verzorgen.

Bij de mededelingen wordt vermeld voor wie de bloemen bestemd zijn.

Jose Viveen en Maike van der Velde zijn de "codrdinatoren”in het geheel en bekijken wie
in aanmerking komt voor een bloemetje.

De aandacht gaat uit naar zieken, thuis of opgenomen, naar herstellenden na ziekte,
naar mensen die een verlies geleden hebben of bij ander leed betrokken zijn.

Maar ook gaan de bloemen naar mensen die een “kroonjaar” bereikt hebben: zoals 80,
85 en 90 jaar en daarboven ieder jaar bij verjaardagen.

Uitzonderingen zijn er natuurlijk, we zijn flexibel, en we vinden altijd een goede bestem-
ming.

Toch doen we een beroep op u als Koorkerkers: weet u iemand die ziek is, of in moeilijke
omstandigheden verkeert om bepaalde redenen, meld dit dan bij ondergetekenden.
Samen zorgen we dat mensen niet worden vergeten.

Met een hartelijke groet, en wij wensen u allemaal een gezond en vredig nieuwjaar!
Maike van der Velde 0618535826, niemai@zeelandnet.nl, Jose Viveen,

0641764221, jviveen@zeelandnet.nl

Kerkdiensten

2 januari 2022

Rev. Dirk van Leeuwen

9 januari 2022

Ds. Marianne Zandbergen

16 januari 2022

Ds. Jeannette van den

Beukel

23 januari 2022
Ds. Martin Roos

30 januari 2022
Ds. Tjaard Barnard

6 februari 2022
ds. Joep de Valk

13 februari 2022
Ds. Marijn Vermet

20 februari 2022
Ds. Martijn Junte

27 februari 2022
Ds. Wim Jansen



Bedankje

Lieve mensen,

Hartelijk dank voor alle steun
die ik kreeg na de operatie aan
mijn linkervoet afgelopen ok-
tober in de “Maartenskliniek”
in Nijmegen en tijdens mijn
verpleegperiode in“Ten Anker”
in Tholen. Wat is het fijn om te
merken dat er vanuit de ge-
meente zo wordt meegeleefd.
De kaartjes die ik kreeg heb-
ben mij erg geraakt. Ze waren
hartverwarmend en zorgden
voor een lach op mijn gezicht.
Ook dank voor de bloemen die
ik kreeg van de cantorij en voor
de bijdragen aan de crowdfun-
dingactie die mijn nichtje voor
mij heeft opgezet voor ortho-
pedische schoenen en hulp-
middelen in huis. Het was en is
overweldigend.

Momenteel ben ik thuis en re-
valideer ik poliklinisch bij “De
Lindenhof” in Goes. In februari
of maart staat de operatie aan
mijn rechtervoet op de plan-
ning.

Geloof en muziek gaan voor
mij vaak samen. Bij mijn vol-
gende operatie dient de
40-dagen-tijd zich alweer aan.
Daarom sluit ik graag af met
de prachtige woorden van de
sopraanaria uit de “Johannes-
passion” van Johann Sebas-
tian Bach:

“Ich folge dir gleichfalls mit
freudigen Schritten

und lasse dich nicht, mein
Leben, mein Licht.

Beférdre den Lauf und hoére
nicht auf,

selbst an mir zu ziehen, zu
schieben, zu bitten!”

Ik wens u allen een gezegend
2022 en hoop u gauw weer
(zingend) te ontmoeten!
Hartelijke groeten,

Petra Wagemaker

Zondag 2 januari 2022, rev. Dirk van Leeuwen

Op de drempel van het nieuwe jaar. De jaarwisseling markeert enerzijds het bijzondere
van een nieuw begin, anderzijds is het niet meer dan een toevallig gevolg van hoe wij
onze kalender hebben ingericht. Vaak is het een moment van bezinning: wat, gezien het
afgelopen jaar, willen we anders? Wat zijn onze voornemens voor het jaar dat begint? Wat
zal de toekomst brengen? Waar gaat het uiteindelijk om? Durven we onze vrijheid aan?
En onze verantwoordelijkheid?

Speciale dagen en gebeurtenissen markeren we, vieren we. Het volk Israél na een succes-
volle slag tegen de Filistijnen richten bij het slagveld een gedenksteen op: “Eben Haézer",
“Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen”. In de antieke oudheid golden de Zuilen van
Hercules als het einde van de bekende wereld en de poort naar onbekende gevaren daar
voorbij. Non plus ultra, tot hiertoe en niet verder, pas op! De Spanjaarden gooiden het
“non” eraf toen ze de nieuwe wereld ontdekt hadden en juist wel verder wilden. De pilaren
(de Straat van Gibraltar) maken nog altijd deel uit van het wapen van Spanje. Ik heb ze er
even uitgehaald (zie afbeelding).

Oud & Nieuw: Zeggen we “Eben Haézer”?, maar dan toch ook “Plus ultra”! Kome wat komt!

Dirk van Leeuwen

Zondag 9 januari 2022, ds. Marianne Zandbergen

Thema: ...heb lief wat is....

We hebben genoeg van de crisis en de maatregelen!
Maar

‘“Niets gaat 0o0it weg voor het ons ge[eerc[ ﬁeeﬁ wat we moeten weten.’
(Pema Chédrén)

Er zit niet anders op, dan alles wat ons overkomt met een open hart waar te nemen.
Want.... wat je verafschuwt kun je niet veranderen.

Maar wat je omarmt kun je wél veranderen.

Dat geldt voor eigenschappen in jezelf, voor de mensen op je pad en ook voor een crisis.
We zijn allemaal verantwoordelijk voor de wereld die we gecreéerd hebben.

Laten we in dit nieuwe jaar kijken hoe ieder van ons een positieve bijdrage kan leveren
voor een betere wereld.

Marianne Zandbergen



Taakgroep Diaconaat

Gehouden collectes en inzameling

Na de algemene diaconale collecte op 22 november, die € 117,10 opbracht, startte de
adventstijd.

In deze periode stonden kinderen, die zowel de toekomst als de hoop op een betere we-
reld vertegenwoordigen, centraal. Alle collectes richten zich op projecten die hun benar-
de positie en hun toekomstperspectief proberen te verbeteren.

De 1ste adventscollecte op 29 november was bestemd voor De School van onze Dromen
in de stad Vynnyky in de Oekraine. Leerkrachten op de slecht functionerende staatsinter-
naten leren nieuwe onderwijsmethoden om het lage niveau van het onderwijs te verbe-
teren en creatiever en veiliger te maken. Opbrengst € 102,25.

Op 6 december werd € 91,45 opgehaald voor de ondersteuning van minima op Walche-
ren; bijna altijd éénoudergezinnen met kinderen.

Op 13 december werd gecollecteerd voor de landelijke actie van Kerk in Actie voor de on-
dersteuning van de vele vluchtelingenkinderen in Griekenland, met als resultaat € 133,95.
Elders in dit nummer doet Gerda van Leeuwen verslag van de succesvol verlopen Sinter-
klaasactie voor kinderen van minima en het AZC.

Hartelijk dank voor uw inbreng; ook als u digitaal bijgedragen hebt.

Te houden collectes

We starten in het nieuwe kalenderjaar met 3 algemene diaconale collectes op 3, 10 en 24
januari.

In de Vierpas van december hebben we u over de besteding daarvan geinformeerd. Graag
herinneren we aan de oproep om voor medio januari daar voorstellen voor in te dienen.
Verder staan er 2 bijzondere collectes in januari op de rol.

* Op 17 januari is uw bijdrage voor het nog 2 jaar doorlopende project Delta Indonesié
van de classis Delta weer van harte welkom. Deze keer voor het project Boeren op Java die
met betere landbouwmethoden en een codperatie aan duurzamer landbouw en een ho-
gere voedselproductie werken. Gireren kunt u op NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie
Utrecht o.v.v. Delta Indonesié van classis Delta, project boeren op Java.

* Op 31januari is de collecte bestemd voor Amnesty International.

Deze mensenrechtenorganisatie met een actieve Nederlandse afdeling zal bij u bekend
en onomstreden zijn. De valkuil van zo'n positie is echter vanzelfsprekendheid en daar-
door gebrek aan steun en aandacht. En dat is, gezien hun belangrijke werk, jammer en on-
terecht. Want dagelijks worden over de hele wereld, ook in Europa, mensen onderdrukt,
gemarteld en onterecht gevangen gezet. Amnesty International komt hiertegen in actie
en zet zich in voor een wereld waarin mensenrechten voorop staan. Want of je nu vrouw
of man, wit of zwart, homo, hetero, christen, moslim of ongelovige bent: ieder mens heeft
dezelfde rechten.

Dankzij de internationale druk van Amnesty International, de schrijfacties van mensen
etc., worden regelmatig ten onrechte gevangen gezette mensen vrijgelaten en opgeleg-
de doodstraffen niet uitgevoerd.

Er zullen folders uitgedeeld worden over het werk van Amnesty International en de moge-
lijkheden om met hen in actie te komen. Dat kan ook door een bijdrage op NL TRIO 0198
1000 00 t.n.v. Amnesty International, Amsterdam.

Een diaconale bijdrage leveren in een collectezak of via een overschrijving oogt wellicht
wat afstandelijk en kan daardoor onpersoonlijk aanvoelen. Maar u kunt er van uitgaan dat
uw bijdrage

dankzij de inzet, betrokkenheid en professionaliteit van organisaties hier en ter plaatse
ten goede komt aan mensen die voor een menswaardig basisbestaan ondersteuning no-
dig, soms zelfs letterlijk broodnodig, hebben. Ook in 2021 rekenen deze mensen op u.

Namens de taakgroep Diaconaat,
Jan Janse, tel. 0118-851332/06-17334769. Email: janjansezeeland@gmail.com

Amnesty in de
Koorkerk

In de Vierpas van decem-
ber stond al een verslagje
over zondag 21 november,
de eerste zondag dat de
bekende eindejaarstafel
van Amnesty Walcheren
in de Koorkerk stond. Een
kletsnatte start van de
dag, in combinatie met
aangescherpte  corona-
maatregelen  beperkten
de opbrengst die dag tot
€ 320,00.

Op zondag 28 november
viel het water de hele och-
tend met bakken uit de
hemel. Dat, in combinatie
met het feit dat de meeste
personen in de kerk er een
week eerder ook al waren,
zorgde er voor dat de op-
brengst deze ochtend op
een schamele € 185,00
bleef steken.

Totale opbrengst van dit
jaar dus € 505,00.

En dan te bedenken dat
we de keer daarvoor bijna
50% hoger uitkwamen, nl.
op ruim € 750,00. Het kan
verkeren! Maar daarom
niet getreurd: hoofdzaak is
dat het werk van Amnesty
weer onder de aandacht
is geweest en mede dank-
zij uw steun kan worden
voortgezet.

Meer weten? Kijk eens op
https://walcheren.amnes-
ty.nl/

Tineke Bins & Peter van
Keulen



Kringgesprek over
“troebelen” van
verleden jaar

Uit een aantal signalen die
door de kerkenraad en ande-
re besturen zijn ontvangen,
blijkt dat de nodige Koorker-
kers nog boos en verdrietig
zijn over de bestuurscrisis van
verleden jaar, met als diepte-
punt het vertrek van ds. Ineke
de Feijter.

Begin december is hierover
een kringgesprek gevoerd
met negen mensen, ieder met
zijn of haar zorgen, onbegrip
en ook boosheid. Dat gesprek
heeft weliswaar geen con-
crete oplossingen geboden,
maar wel veel verhelderd. Ne-
gen weten nu eenmaal meer
dan één. Unaniem hadden
de deelnemers een positief
gevoel aan het eind. Men kan
weer verder.

Er zijn natuurlijk meer Koor-
kerkers dan deze negen, voor
wie de gebeurtenissen van
2020 en begin 2021 onver-
kwikkelijk waren. Mocht u
ook uw hart willen luchten
en ook meer inzicht willen
krijgen hoe de vork nu in de
steel zit, dan kunt u aanschui-
ven bij een gesprek in januari.
U kunt uw vragen stellen, in-
formatie uitwisselen en uw
ongenoegen of zorgen uiten.
Het gaat om uitspreken, maar
ook om luisteren, want er zijn
vele gezichtspunten. Ds Joep
de Valk leidt dit kringgesprek.
Mocht u nadere informatie
willen of mocht u er voor
voelen om aan een dergelijke
kring deel te nemen, dan vra-
gen wij u voor 7 januari a.s.
contact op te nemen met ds
Joep de Valk.
(j.devalk@telfort.nl of

06-53 39 15 24).

Hoeveel geeft uin 2022 aan de Koorkerkgemeenschap?

2022

Actle
Kerkbalans

In januari is er weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans met als motto “Geef vandaag voor de
kerk van morgen.” Ook wij doen uiteraard mee. Alle leden van de Koorkerk ontvangen
een uitnodiging om in 2022 een vrijwillige bijdrage te geven. Voor het eerst gaat er één
verzoek aan u allen. Waar is uw bijdrage voor nodig? Onder andere voor een nieuwe
vaste predikant. Daar kijken we allemaal naar uit. Wij gaan zo snel mogelijk op zoek. Het
zou mooi zijn hem of haar komende zomer te kunnen verwelkomen. Geeft u royaal, dan
kunnen we ons hopelijk een 50%-aanstelling veroorloven.

Geniet u ook altijd zo van de mooie orgelmuziek in onze kerk? Onze organisten hebben
ons laten weten dat een grote herstel- en onderhoudsbeurt van het orgel dringend no-
dig is. Ook daar is veel geld voor nodig.

Wij hebben gelukkig veel betrokken vrijwilligers, maar er zijn ook allerlei doorgaande
kosten, zoals gastpredikanten, (inval)pastoraat en gesprekskringbegeleiding, verwar-
ming en onderhoud van het kerkinterieur. Ook wordt gekeken naar verbetering van de
verlichting in de kerk (met bijv. uplighters”)

Mogen wij op u rekenen?

Namens het bestuur van de VVHM, Johan Klumpenaar

Namens de kerkenraad, Hugo Schorer

Namens het bestuur van de RGMZ, Joep de Valk

Zeeuwse gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen Middelburg

De eerstvolgende lezing is op dinsdag 25 januari 2022.

De heer Siert Knigge ( 1944) is opgeleid in de Bedrijfseconomie aan de V.U. Gepromo-
veerd op de Sovjet Economie. Grotendeels werkzaam geweest als manager in de publieke
sector. 25 jaar Provincie Zeeland, laatstelijk in de hoedanigheid van Directeur Welzijn,
Economie en Bestuur. Thans: gepensioneerd. Momenteel voorzitter bezwarencommissie
Waterschap en voorzitter netwerk Organisaties (15 stuks) Cultureel Erfgoed.

De titel van de lezing is: Inleiding Vrije Wil. Een “calvinistisch “probleem.

Van lomp simplisme (Nietzsche) tot vergoddelijking (Ayn Rand en neo liberalisme) tot
ontmenselijking (Markus).

Afhankelijk van de coronarichtlijnen die dan gelden ....... komen we bij elkaar in Café Wil-
lem, Wijkcentrum Hof van Buren, Oranjelaan 17, Middelburg.

Wij beginnen altijd met een gezamenlijke lunch (die 14 euro kost) om 12 uur en daarna
start de lezing om 13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.

Ook dit seizoen weer de vraag eventuele afwezigheid bij de lezing en/of lunch tijdig af te
melden bij de heer Albert de Visser tel. 0118-611868 devisseraj@zeelandnet.nl

Afmelden voor vrijdag 10.30 uur voorafgaand aan de bijeenkomst op dinsdag.

Als de lunch door de leden niet bijtijds afgemeld is komen de kosten voor uw eigen reke-
ning.

Niet-leden zijn bij elke lezing welkom!

Kosten om een lezing bij te wonen zijn voor hen 10 euro.

Wel graag vooraf aanmelden bij Albert de Visser of José Viveen.
Voor verdere informatie

José Viveen secretaris 0118-593312 jviveen@zeelandnet.nl



Boekenmarkt

Achter ons ligt het tweede
succesvolle jaar van de boe-
kenmarkt, inmiddels een niet
meer weg te denken feno-
meen binnen de Koorkerkge-
meenschap. Dit jaar heeft de
markt €14.800 opgebracht,
meer dan vorig jaar. Daarbij
moeten we wel bedenken
dat de deuren deze zomer
een langere periode hebben
open gestaan, dat wil zeggen
dat alle vrijwilligers bereid
zijn geweest om tot en met
de herfstvakantie de stand te
bemensen.

De vrijwilligers zetten zich
zo gemotiveerd in omdat de
markt ze de gelegenheid biedt om tijdens de diensten met elkaar kennis te maken, el-
kaar nog beter te leren kennen en om zich in te zetten voor het goede doel dat uit
de opbrengst wordt gefinancierd. Dit jaar hebben we het mooie bedrag van €12.800
kunnen overmaken aan Dreamhouse, een project van Kerk in Actie ten behoeve van
straatkinderen in Yogyakarta.

Over de besteding van de opbrengsten en de plaats van de boekenmarkt binnen de
Koorkerkgemeenschap is de afgelopen maanden gesproken met de kerkenraad en het
bestuur van de VVHM. Met betrekking tot de opbrengsten is afgesproken om over de
eerste 4 jaar 40% ten goede te laten komen aan de Koorkerkgemeenschap als onder-
steuning bij het gezonder maken van de financién. 60% zou dan worden besteed aan
een diaconaal doel. Ook in 2022 zal dat diaconale doel het project Dreamhouse zijn,
plus een lokaal lees- en leerproject, de Voorleesexpres.

Qua organisatie zou de boekenmarkt binnen de Koorkerkgemeenschap kunnen functi-
oneren als een zelfstandig opererende ‘taakgroep’ die onder de verantwoording van de
kerkenraad valt.

Zo stabiel als de boekenmarkt nu oogt in de opstelling met, de door Peter van Keulen
verzamelde Lundiakasten, zo onzeker zijn onze plannen voor 2022. Bij wijze van proef
wilden we de boekenmarkt ook openen met vrijwilligers op de donderdagen in januari
en februari, donderdag is immers de marktdag bij uitstek in Middelburg. Zoals zoveel
activiteiten zullen we ook dit plan voorlopig even in de Lundiakast moeten leggen. Ho-
pelijk kunnen we dit alsnog snel in de praktijk brengen

Het is dan de bedoeling om op die donderdagen niet alleen de deuren open te zetten
voor koopgraag publiek maar ook voor mensen die boeken willen inleveren. Onder de
eerste groep valt ondertussen vaste clientele te traceren. Mensen die elke keer weer
komen zoeken naar nieuwe boeken van een goed kwaliteitsniveau tegen een spotprijs
van €2. Maar het echte neusje van de zalm onder de boeken wordt ondertussen aan een
nadere analyse onderworpen. Deze “Bijzondere Boeken” willen we tegen betaalbare be-
dragen aanbieden. Verder worden de Lundia’s voortdurend nagelopen op boeken die
niet passen binnen ons aanbod en boeken die gecombineerd (door middel van een
elastiekje) aangeboden kunnen worden. Op die manier houden we de voorraad netjes
en overzichtelijk. Dat ‘netjes’ houdt stand totdat de eerste gegadigde weer rond komt
snuffelen, daarna kunnen we weer aan de slag met het ordenen en rechtzetten van de
boeken. Een perpetuum mobile.

De boekenmarkt is een succes in velerlei opzichten. Dat kan door de inzet van alle vrij-
willigers. De activiteiten die hierboven beschreven worden geven wel aan dat de vrijwil-
ligers er de handen aan vol hebben om de markt op een ordentelijke manier te laten
verlopen. Daarom bij deze ook een oproep aan iedereen die tijdens de openingstijden
een paar uur per week of een paar uur per 14 dagen wil meehelpen. De enthousiaste en
gedreven groep van vrijwilligers die er nu al is, zal iedereen met open armen ontvangen.
Het boekenmarktteam.
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In memoriam ds Eric
Cossee

Tot onze spijt is een van onze
trouwe, sympathieke en ge-
waardeerde gastpredikanten
overleden: Eric Henri Cossee,
geboren 10 augustus 1944 te
Rijswijk, gestorven 18 decem-
ber te Rotterdam.

In zijn lange predikantenloop-
baan heeft Eric vele vrijzinni-
ge gemeenten gediend: Delft,
Dordrecht, Oude Wetering,
Waddinxveen,  Zoetermeer
(Remonstrants). In Rotterdam
heeft hij zelfs 27 jaar gestaan.
Ook heeft hij zich jaren inge-
zet voor Lisse/Sassenheim
(NPB/Vrijzinnigen Nederland)
en Zevenhuizen (VVP). Trouw
was hij aan zijn gemeenten
en aan de vele mensen die
hij daarbinnen en daarbuiten
kende, gezegend met een ja-
loersmakend geheugen.
Hoewel zijn hart misschien
vooral bij catechese en pasto-
raat lag besteedde hij veel tijd
aan studie. Met name kerkhis-
torische onderwerpen had-
den zijn warme belangstelling.
Hij werkte mee aan diverse
remonstrantse publicaties,
maar ook aan diverse grote en
kleine publicaties over lokale
geschiedenis. Van 1992-2009
was hij bijzonder hoogleraar
vanwege de Zwinglibond in de
geschiedenis en de beginse-
len van het unitarisme aan de
Faculteit Godgeleerdheid en
Godsdienstwetenschap van de
Rijksuniversiteit Groningen.

De laatste keer dat Eric Cos-
see voorging in de Koorkerk
was begin 2019, met daarna
een afscheidslunch in de
Kloveniersdoelen. Wij zullen
Eric node missen.

Joep de Valk



Sinterklaasactie en A58

Wat fijn dat we als taakgroep
Diaconaat altijd op de Koorkerk-
gemeenschap kunnen rekenen.
We hebben dit jaar twee Sinter-
klaasacties gedaan samen met
de diaconie van de Nieuwe Kerk
gemeente. We vroegen u om
chocoladeletters en toiletartike-
len mee te brengen. Er werden
heel veel spullen gebracht (meer
dan 400 letters, dozen vol toi-
letartikelen) en er kwamen ook
giften binnen. Het was erg leuk
om mensen te ontmoeten en ge-
zellig een praatje aan de deur te
maken met de goede gevers.
Voor de vluchtelingen in Studio
A58 hebben we 140 tasjes ge-
vuld met etenswaren en toilet-
artikelen. Die zijn op 5 decem-
ber uitgedeeld. We kregen een
berichtje van een medewerker
van het COA: ‘We zijn nu bezig
met het uitdelen van de pakket-
jes. We hebben een tolk erbij die
in het kort het verhaal van Sin-
terklaas uitlegt. De mensen zijn
zeer verrast en we merken dat
het idee dat een gemeenschap
aan hen denkt als prettig wordt
ervaren.

Voor de kinderen van de voed-
selbank en het AZC hebben
we 160 jutezakjes gevuld met
snoepgoed en een klein cadeau-
tje. De 160 cadeautjes zijn door
de tieners van de jeugdkerk
Nieuwe Kerk gemeente inge-
pakt. Bij de voedselbank zijn de
reacties altijd erg positief. Men-
sen zijn zo blij dat ze voor hun
kinderen een verrassing mee-
krijgen. Bij het AZC mochten we
het deze keer aan de kinderen
en hun ouder(s) zelf uitdelen.
Wat fijn om die blije gezichten
te zien. We hadden zelfs nog
100 letters extra voor de voed-
selbank en 40 voor het AZC. De
volwassenen hadden zo ook iets
lekkers.

Aan iedereen van de Koorkerkgemeenschap die geld of goederen heeft gegeven: Bedankt!
Dankzij u waren het zeer geslaagde acties!

Namens taakgroep Diaconaat en inpakkers Gerda, Maike, Leida en Marijke



Allemaal de liefste wil ik

licht in de Koorkerk, val-
lend door de gotische vier-
passen in de kerkruimte,
in een wat stillere en door
ziekte geteisterde tijd.

Het is voor mij een eer or-
ganist te zijn in de won-
derschone ruimte waar
inspirerende vieringen
stemmen tot nadenken en
reflectie van geloofszaken.
Ik ben opgegroeid in een
familie waar muziek ma-
ken, zingen en samenspe-
len altijd een plek heeft
gekregen. Na de Conser-
vatoriumstudie van orgel,
piano en kerkmuziek in
Rotterdam ben ik in de
Gasthuiskerk in Zierikzee
als organist werkzaam geweest alwaar de diensten van Dea en Klaas Hendrikse bijzonder
inspirerend waren.

Tijdens de Stiltediensten in Coronatijd werd het gedicht “Gregoriaans”van Adriaan Roland
Holst voorgedragen. De sfeer van dit gedicht laat de zingende monniken van weleer her-
leven en deze geest voelt nog steeds als aanwezig in de kerkruimte.

Inspirerend is ook de aanwezigheid van de gotische orgelkas van het “Peter Gerritsz"-
orgel, een meesterwerk van Renaissance bouwkunst. Het moderne “Van Vulpen”-orgel
wordt door de akoestische eigenschappen van de Koorkerk tot grote hoogte gebracht
maar er is veel onderhoud en revisie van registers aan het instrument nodig. De plannen
hiervoor verkeren in een vergevorderd stadium. Ik wens dat de gemeente hier binnenkort
van gaat genieten.

Graag wil ik iedereen vanaf hier gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2022 toewen-
sen, dat het licht in de Koorkerk je binnenste blijft verlichten en over 2022 mag schijnen.

Rien Balkenende

Inleveren kopij voor de volgende Vierpas

ledereen die betrokken is bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, inspirerende
en verbindende artikelen aanleveren voor de Vierpas.

De Vierpas van de maand februari 2022 verschijnt omstreeks 30 januari 2022.

Kopij dient uiterlijk 21 januari 2022 per e-mail te worden aangeleverd bij redacteur Adrie
le Clercq. Zijn e-mailadres is: adeleclercq@zeelandnet.nl

Eventueel bij het artikel te plaatsen fotomateriaal graag in een aparte e-mail of bijlage.

opdragen aan het “liefste”

Middelburg

Predikant:

Vacant
Vragen/mededelingen aan de
kerkenraad:

Scriba: Luuk
scriba@koorkerk.nl

RGMZ, secr. Esther Meulblok
tel: 0113-562531

VVPM secr. Nienke Slump

tel.: 0118-644326
boogertslump@planet.nl
Coordinerend koster:

Henk Kappers 0118-639420
Organisten : Martin van der
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole

Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Verhuur kerkgebouw:
Coordinator : Johan Klumpe-
naar 0118-635989
johanklumpenaar@xs4all.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl
Vormgeving Vierpas:

Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:

Els Koole t: 06-19036870
joels@zeelandnet.nl

Marja Oostdijk

tel.: 06-48640747
jmo@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:

+NL 52 INGB 0000 2185 95 t.n.v.
VVHM Wijkkas Koorkerkge-
meenschap, Middelburg
«VVHM: NL 35 TRIO 0788 9579 29
t.n.v. Vrijzinnige Hervormden
Middelburg

« RGMZ: NL38 INGB 0000
630321 t.n.v. penningmeester
RGMZ Middelburg




